
  
Vrijdag, 7 september 2018 

Beste ouders en kinderen van het 2de leerjaar,      

                                                 

Vandaag is de klasbib officieel geopend! 

Jouw kind krijgt: 

- Een leesmapje en een leesboekje van de klas (deze blijven steeds in de grote 
huistakenmap zitten). 

- Een blad in het leesmapje met 4 lachende gezichtjes  .  
 

Wat is ons doel? 

- Kinderen leesplezier laten beleven en vlotter laten lezen, dit kan enkel wanneer er 
zowel thuis als in de klas veel gelezen wordt. 

- Deze week start ook het leescircuit in onze klas. De kinderen maken a.d.h.v. een 
doorschuifsysteem kennis met boeken en verhalen maar eens op een andere manier. 

 

Hoe gaan we te werk? 

- Elke week leest je kind 4 leesbeurten thuis van ongeveer 10 minuutjes. 
Dit mag in het boekje van de klasbib maar ook in leuke boekjes van thuis of de 

gemeentelijke bib. Het maakt ook niet uit of het een fantasieverhaal is, een 

informatief boek, een prentenboek, een strip,…. Zolang het je kind maar boeit! 

Op vrijdag gaat de klasbib open en kunnen ze hun boekje wisselen, dan kijken we 

ook wie 4 keer heeft gelezen. Wie is er een echte leeskampioen? 

- Je kind schrijft de titel van het gekozen boekje op de leeskaart in zijn/haar mapje.  
 

- Telkens je kind 10 min heeft gelezen mag het een smiley op het blad kleuren, de 
ouder zet dan een paraaf onder de smiley. 
Per week heeft je kind 3 “bonusdagen”, dan hoeft het eens niet te lezen. 

Hij/zij kiest zelf wanneer hij deze bonus opneemt. 

- Wanneer je kind een leeskaart mee krijgt als huistaak telt dit dus ook mee als een 
leesbeurt en kan je kind ook een smiley in de agenda kleuren. 
 

- We passen dit 7 weken toe. Nadien proberen we jouw kind op andere manier in de 
boekenwereld onder te dompelen. 
Tips: Je kan het lezen leuker maken door om de beurt te lezen, een met een ander 

stemmetje,… 

Boeiende-boeken-plezierige-leesgroetjes, 

Juf Anneke en juf Katrien 


